‘EERHERSTEL VOOR HET LEED

DAT MI1J WORDT AANGEDAAN’

PAUS

‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’



Paus Paulus VI heeft op 14 oktober 1966 het decreet van de Congregatie van de
Geloofsleer (A.A.S. 58/16) goedgekeurd. Daarin wordt toegelaten om teksten te
publiceren die betrekking hebben op verschijningen, nieuwe openbaringen,
voorzeggingen of wonderen, ook wanneer zij het Imprimatur van de kerkelijke
autoriteiten niet dragen.

De uitgever van deze bundel boodschappen, die een begenadigde ziel in deze
tijd mocht en mag ontvangen, wil helemaal niet vooruitlopen op het oordeel van
de Kerk aangaande de authenticiteit van deze boodschappen. Ook niet als de
uitdrukking ‘De Heer zegt’ of ‘Onze-Lieve-Vrouw zegt’ wordt gebruikt.

De uitgever van deze bundel wil slechts deze boodschappen in opdracht bekend
maken en onderwerpt zich bij voorbaat aan het oordeel van de Kerk.



‘PAUS”

IN

‘EERHERSTEL VOOR HET LEED

DAT MI1J WORDT AANGEDAAN’

‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’

Nu de meeste boodschappen gegeven zijn, komt het erop aan deze te beleven:
ieder in de eigen situatie.

De chronologische volgorde kan voor sommigen een hindernis zijn om het
wezenlijke van die boodschappen op het spoor te komen of om te onderkennen
wat speciaal voor hen bedoeld is.

Als gewone gelovigen denken dat zij alle boodschappen, die voor totaal
geéngageerde offerzielen bedoeld zijn, ook even radicaal moeten beleven, dan
kunnen zij al ontgoocheld worden voordat zij eraan beginnen.

Als offerzielen denken dat het hun taak is priesters terecht te wijzen, dan kunnen
zij op heel wat weerstand botsen en ontmoedigd geraken. Terwijl zij eigenlijk
moeten beseffen dat dit niet hun taak is.

Daarom wordt hier de kern van deze boodschappen naar voor gebracht aan de
hand van één thema: PAUS.

Deze selectie vanuit één bepaalde invalshoek is dan ook een uitnodiging om
deze boodschappen correct te begrijpen én te beleven.



PAUS

“Toon Mij dat gij het meent,
dat g1y Mij trouw zijt.
Gehoorzaam aan My,

aan de paus, aan de Kerk.’

(21/12/2003)

‘De heropbloei van Mijn Kerk kan alléén
door zich te onderwerpen
aan het gezag van de paus,
door meer eerbied voor Mij
in het Eucharistisch Brood.’

(19/05/2004)



JIMJP

PAUS

1 WAT ZEGT DE HEER JEZUS OVER DE PAUS IN HET ALGEMEEN?

1.1 HIJ NOEMT HEM O.A. ZIJN PLAATSBEKLEDER, ZIJN
PLAATSVERVANGER (1).

(1) Deze woorden zijn bedoeld om verstaan te worden door deze eenvoudige ziel
aan wie de Heer deze boodschappen heeft gegeven. Zij zijn ook verstaanbaar
voor alle eenvoudige zielen, die deze boodschappen willen begrijpen en beleven.

De Heer Jezus zegt (2):

‘... Toon geen minachting voor uw God, Die u oneindig bemint.

Toon geen minachting voor Mijn plaatsbekleder,

die ondanks zijn leeftijd nog altijd zijn taak vervult naar Mijn Wil.” ... (15/10/2003)

(2) De Heer Jezus zegt meestal al deze woorden in een intieme dialoog van Hart
tot hart aan de begenadigde ziel. Sommige boodschappen zijn antwoorden op
vragen die hier niet worden weergegeven,waardoor verduidelijkingen tussen
haakjes noodzakelijk zijn.

Omdat ‘De Heer Jezus zegt’ eigenlijk moet staan boven elke boodschap, wordt
dit niet meer herhaald behalve waar het uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

‘... De tegenwerking van Mijn plaatsvervanger is lijden. ...

Dit is voor vele van Mijn toegewijde priesters een kruis om te dragen.
En ook zij moeten het met liefde dragen, met geduld,

én bidden en vasten en vertrouwen.

Wie al zijn hoop op Mij stelt, zal niet teleurgesteld worden.’ (08/04/2003)

‘... Velen spreken - in het openbaar - met de paus te zijn,
maar in gedachten verwerpen zij hem evenzeer,
als zij die er openlijk voor uitkomen.
Ik ken iedere gedachte!
Mijn lijdende Kerk is gekomen
door de geloofsafval van zoveel van Mijn priesters.
Zo velen die tegenwerken, die hun roeping hebben opgegeven



om het wereldse achterna te gaan.
En dan verwerpen zij Mijn plaatsvervanger,
omdat hij enkel en alleen Mijn Wil volbrengt.’ ... (30/07/2003)

1.2 DE HEER JEZUS NOEMT DE PAUS O.A. OOK ZIJN OPVOLGER.

‘Hoe velen luisteren naar de oproep van Mijn Moeder,

naar Mijn opvolger, die steeds oproept om te bidden voor de vrede?
Het rozenkransgebed!

Wie van Mijn priesters durft er nog over spreken?

Waarom bidden de zo vele priesters zelf niet de rozenkrans?

Het is een krachtig gebed,
dat dag en nacht over de hele wereld zou moeten gebeden worden.
Dit kan het kwade overwinnen!’ ... (18/03/2003)

‘... Er zijn nog genoeg priesters.
Z1j moeten durven hun taak opnemen.
Hun taak, die blijft duren tot het einde van hun leven!
Zoals ook Mijn opvolger zijn taak opneemt tot het einde!
Priester blijft men tot men sterft.” (17/07/2003)

‘Gelukkig kan Ik nog rekenen op Mijn priesters, die Mij trouw gebleven zijn.
Trouw aan hun beloften, trouw aan Mijn opvolger!

Maar meestal worden zij aan de kant gezet, met minachting bekeken door hen,

die denken Mijn toegewijden te zijn,

maar door hoogmoed alles vernielen wat door de eeuwen werd opgebouwd.

Déze priesters

leven in zelfopoffering, leven in staat van genade,

dragen het kruis van Mijn lijdende Kerk samen met Mijn opvolger.’ ...
(12/11/2003)

‘... Wil (men) dan niet zien dat alles achteruit gaat?
Blijft (men) dan blind voor alles wat er gebeurt?

Waar blijft de gehoorzaamheid, de trouw aan de Kerk, aan Mijn opvolger?’ ...
(01/05/2004)

‘... Geloven is uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,
trouw zijn aan Mijn opvolger, trouw zijn aan uw gebed.
Dét zijn de oplossingen van de vernieuwingen in Mijn Kerk.” ... (23/11/2008)



1.3 DE HEER JEZUS IDENTIFICEERT ZICH MET DE PAUS.

Als Saulus, de latere apostel Paulus, de christenen vervolgt,

dan spreekt de Heer hem als volgt aan:

‘Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?... Ik ben Jezus, die gij vervolgt’ (Hand. 9,
4-5)

‘... Ik verwacht concrete daden.

Spreek niet over bekering,

maar werk aan uw bekering, zoals zo velen die nodig hebben.
Toon Mij dat gij het meent, dat gij Mij trouw zijt.
Gehoorzaam aan Mij, aan de paus, aan de Kerk.

Laat Mij niet langer wachten.

Laat Mij niet langer in de kou staan. Ik heb al genoeg geleden.
Toon nu dat gij Mij bemint.

Laat Mij herboren worden in uw hart als uw Heer,

Die gij wilt dienen in alle nederigheid

én wat Ik verlang van al Mijn toegewijden: herboren worden.’ (21/12/2003)

‘... Kijk naar uw priesters.
Kijk naar hen die leven en werken naar Mijn Wil.
Zij zullen de resultaten zijn van Mijn overwinning.
Zulke priesters heb Ik nodig.
Die Mijn Wil volbrengen, niet de wil van de mensen.
Geen priesters die eer en glorie zoeken bij de mensen,
maar Mijn eer, Mijn glorie!
Die Mij gehoorzamen.
Gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus!
Dit zal Mijn Kerk helpen.
Biddende priesters, die voorbeeld zijn voor de zielen.
Want alleen door en met het gebed zal de overwinning komen!” ... (26/01/2005)

‘Gehoorzaam aan Mij, aan de paus,
aan de Kerk.
Laat Mij niet langer wachten.
Laat Mij niet langer 1n de kou staan.
Ik heb al genoeg geleden.’

(21/12/2003)



1.4 DE PAUS MINACHTEN, TEGENWERKEN IS DAN OOK
DE HEER JEZUS ZELF MINACHTEN, TEGENWERKEN.

‘... Hoe velen zijn in opstand gekomen tegen de paus?
Hoe velen willen hem hier weg op de plaats van Petrus, die Ik heb aangesteld?
Hoe lang zullen zij Mij nog tegenwerken?’ ... (03/03/2003)

‘... Toon geen minachting voor uw God, Die u oneindig bemint.
Toon geen minachting voor Mijn plaatsbekleder,

die ondanks zijn leeftijd nog altijd zijn taak vervult naar Mijn Wil. ...
Waarom verwerpt gij Mij?’ ... (15/10/2003)

‘Wie de paus tegenwerkt, werkt Mij tegen.

Wie in opstand komt tegen Rome, komt in opstand tegen Mij.
Als een wolf tussen de lammeren!

De ene blinde leidt de andere blinde.

Hun blindheid is het verraad en de hoogmoed.’ ... (27/04/2007)

‘... Weet - Mijn kind! - de gehoorzaamheid is een schone deugd.
Wee diegenen,

die Mijn opvolger heeft tegengewerkt,

die hem weg willen van die plaats,

die zelfs alles willen veranderen!

- Wat niet strekt met Mijn Wil! -
Wee - Mijn kind! - diegenen!

Ik zal niet mals zijn met hen.

Want zij brengen Mij veel verdriet.

Zij ontnemen Mij veel zielen.

Zij zijn vervuld van hoogmoed, van eigenbelang.
Wee - Mijn kind! - deze zielen!” (17/07/2004)

‘Hoe velen z1jn 1n opstand gekomen
tegen de paus?
Hoe lang zullen z1j Mij nog tegenwerken?’

(03/03/2003)



2 WAT ZEGT DE HEER JEZUS OVER PAUS JOHANNES PAULUS 11
(1978-2005)?

‘Mijn opvolger!

Hij wordt hier zo weinig nagevolgd.

Hij heeft grote werken (1) geschreven,

maar worden hier zo weinig gewaardeerd.

Men zou veel kunnen bijleren.

Want het meeste is men hier verleerd.’ (19/02/2005)

(1) Paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn lang pontificaat veel encyclieken
en apostolische exhortaties geschreven om het katholiek geloof en de katholieke
moraal uiteen te zetten.

‘Hoe velen luisteren naar de oproep van Mijn Moeder,
naar Mijn opvolger, die steeds oproept om te bidden voor de vrede (2)?
Het rozenkransgebed!

Wie van Mijn priesters durft er nog over spreken?

Waarom bidden de zo vele priesters zelf niet de rozenkrans?
Het is een krachtig gebed,

dat dag en nacht over de hele wereld zou moeten gebeden worden.
Dit kan het kwade overwinnen!’ ... (18/03/2003)

(2) Het dagelijks bidden van de rozenkrans was zijn antwoord op de boodschap
van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, die in 1917 opriep om dagelijks de
rozenkrans voor de vrede te bidden.

Het voorbeeld van paus Johannes Paulus II, die de rozenkrans bad samen met
de gelovigen werkte aanstekelijk op de aanwezige bisschop Jorge Mario
Bergoglio. Ondertussen is deze bisschop aangesteld als paus Franciscus en
getuigt hij van deze wondere ervaring.

Bovendien heeft paus Johannes Paulus Il met zijn apostolische brief ‘Rosarium
Virginis Mariae’ (De rozenkrans van de Maagd Maria) bij het begin van het
derde millennium één van de wegen aangeduid waarop de Kerk moest verder
gaan.

‘... Hoe velen zijn in opstand gekomen tegen de paus (3)?
Hoe velen willen hem hier weg op de plaats van Petrus, die Ik heb aangesteld?’
... (03/03/2003).

(3) Paus Johannes Paulus II heeft ook veel tegenkanting ondervonden niet
alleen van buiten de Kerk, maar ook van binnen de Kerk.
Zie ook de volgende boodschappen.



‘Hij draagt het zware kruis van Mijn Kerk, Mijn vervolgde en lijdende Kerk.
Hij wordt omringd door zo vele van Mijn bisschoppen en priesters,
die hem volledig tegenwerken,
die hem weg willen van de plaats waar Ik hem wil én gewild heb
samen met Mijn Moeder.
Zo velen geven openlijk kritiek, omdat hij gewoon Mijn Wil volbrengt.
Deze paus wordt volledig gesteund door Mijn Moeder, Die hem zeer nabij is.
Velen spreken - in het openbaar - met de paus te zijn,
maar in gedachten verwerpen zij hem evenzeer,
als zij die er openlijk voor uitkomen.
Ik ken iedere gedachte!
Mijn lijdende Kerk is gekomen
door de geloofsafval van zoveel van Mijn priesters.
Zo velen die tegenwerken, die hun roeping hebben opgegeven
om het wereldse achterna te gaan.
En dan verwerpen zij Mijn plaatsvervanger,
omdat hij enkel en alleen Mijn Wil volbrengt.
Bid veel voor deze paus.
- Mijn kind! -
Want zijn kruis is zwaar, zeer zwaar!’ (30/07/2003)

‘... Déze priesters leven in zelfopoffering, leven in staat van genade,
dragen het kruis van Mijn lijdende Kerk samen met Mijn opvolger,

die 1ijdt omwille van de zo vele huichelarij van Mijn toegewijden.
De schijnheiligheid waarmee zij voor de dag komen, is groot.
Zij misleiden de zielen,
die worden meegesleurd in een stroom, die steeds sneller alles meesleurt.
Een stroom vol van modder, bedrog, wellust, van hoogmoed, van ijdelheid!
Mijn tegenstander zet zijn werk voort

én wordt gesteund door zoveel afvalligen, die denken Mij trouw te zijn.” ...
(12/11/2003)

‘... Toon geen minachting voor Mijn plaatsbekleder,
die ondanks zijn leeftijd nog altijd zijn taak vervult naar Mijn Wil.” ... (15/10/2003)

‘Deze paus wordt volledig gesteund
door M1jn Moeder, Die hem zeer nabij 1s.’

(30/07/2003)
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‘Draag ook gij (1) uw kruis.

Draag het met gelatenheid. ...
leder draagt zijn kruis!

Draag het met liefde.’ ... (29/03/2004)

(1) Wij moeten ons kruis (het lijden van elke dag) dragen
zoals paus Johannes Paulus 11 dit gedaan heeft.

Deze paus is dan ook een voorbeeld om na te volgen.

Zie ook de volgende boodschappen.

‘Zijn taak is bijna volbracht (2), maar hij blijft strijden tot zijn laatste adem
hier op aarde - tegen alle verzet en tegenwerking! - voor Mijn Kerk.
Hij is een ware opvolger
- Konden vele van Mijn toegewijden
maar naar hem opkijken én zijn weg volgen!
De weg van totale overgave, van totale zelfopoffering! -
die zich niet laat afleiden door kritiek en tegenwerking,
maar die blijft volharden Mijn Wil te volbrengen ondanks alles.
Zijn gezondheid die zwak is.
Toch blijft hij vechten als een ware apostel.’ ... (17/07/2004)

(2) Paus Johannes Paulus I (+ 2005) was toen al zwaar ziek.

‘... Er zijn nog genoeg priesters.
Zij moeten durven hun taak opnemen.
Hun taak, die blijft duren tot het einde van hun leven!
Zoals ook Mijn opvolger zijn taak opneemt tot het einde!
Priester blijft men tot men sterft.” (17/07/2003)

‘Hij 1s een ware opvolger
die zich niet laat afleiden
door kritiek en tegenwerking,
maar die blijft volharden

Mijn Wil te volbrengen ondanks alles.’

(17/07/2004)
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3 WAT ZEGT DE HEER JEZUS OVER PAUS BENEDICTUS XVI (2005-
2013) ...

3.1... VOORDAT HI1J GEKOZEN 1S8?

‘Men zal nog meer in verzet komen binnen Mijn Kerk.
Nog meer afvalligen zullen er komen, nog meer in opstand tegen Mijn Wil in.
Nog meer die zich zullen keren tegen het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder.
De strijd en het verzet zal nog heviger worden.
Mijn Kerk wacht nog meer lijden.
- Mijn kind! -
Zo velen zullen verloren gaan.
Zo velen zullen zich laten misleiden.
Zo velen zijn gedreven door de hoogmoed én sleuren anderen met zich mee (1).

Maar weet - Mijn kind! - dit zal niet blijven duren.
Het kwade - hoe ver het ook doorgedrongen is in Mijn Kerk!-
kan niet op tegen het goede.
- Het gebed van de zo velen,
die trouw zijn gebleven aan de waarde van Mijn Kerk! -
Het kwade kan niet op tegen de nederigheid (2).
- De velen, die zich in alle nederigheid aan Mij hebben gegeven,
in trouw en gehoorzaamheid! -
Ik zeg u!
Mijn Kerk zal triomferen zoals Ik het wens en wil,
samen met de nederigheid van Mijn Moeder.
Want de nederigheid is de grootste deugd, die het kwaad overwint!
En Mijn tegenstander weet dat hij nooit zal overwinnen.
Maar spijtig te moeten zien hoe velen verloren gaan,

gedreven door hoogmoed, zich te willen verheffen tegen Mijn Wil in.’
(18/04/2005)

(1) Deze boodschap werd gegeven de eerste dag van het conclaaf, dat leidde tot
de keuze van paus Benedictus XVI.

Het eerste deel van de boodschap wijst erop dat de vijandigheid tegenover de
Kerk en het geloof nog zullen toenemen door mensen binnen de Kerk.

Het tweede deel van de boodschap wijst erop dat wij mogen blijven erop
vertrouwen dat de hoogmoed het nooit zal halen.

Het komt er dus op aan in alle nederigheid trouw te blijven aan het gebed en het
katholiek geloof.
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(2) Nu paus Benedictus teruggetreden is én de negatieve kritiek is gaan liggen,

wordt hij steeds meer geprezen om zijn nederigheid, zijn eenvoud en
bescheidenheid.

‘Ween niet. - Mijn kind! - Ik heb alles in de hand!
Er zal eerst moeten gezift, gezeefd worden, gezuiverd worden
tot in de top van Mijn Kerk.
En daarna zal alles heropbloeien,
zal Mijn Kerk opnieuw tot leven komen,
zal Ze verrijzen uit de duisternis én zal Ze stralen in al Haar glorie.
Want Ik ben de Kerk, Ik ben het Hoofd, Ik ben het Leven!
En wat dor was en verrot, zal zijn weggesneden.
En alleen wie zich gevoed heeft met Mijn Woord, Mijn Vlees,
wie zich gegeven heeft aan Mij in Mijn Wil,
zal samen met Mij triomferen,
zal leven vinden in Eeuwigheid,
zal die Eeuwige Zaligheid verkrijgen,
waar gij nu zo naar verlangt, Mijn kind (3)!” (19/04/2005)

(3) Deze boodschap werd gegeven de tweede en laatste dag van het conclaaf,
nog voor dat paus Benedictus XVI gekozen was.

Ook deze boodschap is hoopvol. De Heer leidt Zijn Kerk.

Deze moeilijke tijd voor de Kerk is een tijd van zuivering tot in de hoogste
rangen van de hiérarchie (‘Er zal eerst moeten gezift, gezeefd worden,
gezuiverd worden tot in de top van Mijn Kerk’).

Maar de Kerk zal een nieuwe bloei kennen. De wegen die daarvoor moeten
bewandeld worden, zijn hier bondig aangegeven. Het zijn de trouw aan het
Evangelie van de Heer, Zijn Eucharistie en Zijn Wil (‘En alleen wie zich gevoed
heeft met Mijn Woord, Mijn Vlees, wie zich gegeven heeft aan Mij in Mijn
Wil’).

‘Het kwade kan niet op
tegen de nederigheid.
- De velen, die zich 1n alle nederigheid
aan M1 hebben gegeven,
in trouw en gehoorzaamheid! -

(18/04/2005)
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3.2 ... TIUDENS ZIJN PONTIFICAAT?

‘... Wie zijn Mijn volgelingen?
Kijk om u heen.
Van het weinige dat gij hoort of ziet
is het niets anders dan de ene belediging na de andere.
En zelfs de toegewijden
- hier aan de top van Mijn Kerk en in zoveel andere landen! -
durven niet op te komen tegen de vrijmetselarij, het atheisme,
dat steeds meer de overmacht krijgt.
Mijn Kerk durft Zijn stem niet meer laten horen,
maar Mijn plaatsvervanger durft dit nog te doen (1),
ondanks de vele tegenkantingen die hij krijgt (2).
Volgt hem.
- Mijn kind, Mijn getrouwen! -
Als uw Kerk hier faalt, volgt Mijn plaatsvervanger - ondanks de tegenspraak! -
¢én bidt en offert voor uw bisschoppen en priesters.
Opdat ook zij zouden gehoor geven aan Mijn plaatsbekleder
én hem gehoorzaam zijn!’ ... (21/12/2005)

(1) Paus Benedictus XVI bleef het katholiek geloof verkondigen in al zijn
homilieén en toespraken.

(2) Zoals paus Johannes Paulus Il heeft ook paus Benedictus XVI veel
tegenkanting ondervonden van binnen de Kerk.
Zie ook de volgende boodschappen.

‘... Mijn Kerk blijft in verval.

Z0 weinig roepingen.

Zo weinig die nog trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus.
Waar is zijn trouw aan de paus?

Weet - Mijn kind! - voor Mij kan men niets verbergen.

Voor het oog van de mensen kan men alles verdoezelen,

maar Ik alleen ken de waarheid.

En Ik zeg u!
- Mijn kind! -

Het is erg gesteld met Mijn Kerk, met Mijn priesters.’ ... (03/01/2006)

‘Wie de paus tegenwerkt, werkt Mij tegen.

Wie in opstand komt tegen Rome, komt in opstand tegen Mij.
Als een wolf tussen de lammeren!

De ene blinde leidt de andere blinde.

Hun blindheid is het verraad en de hoogmoed.
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Ach - Mijn kind! - het verraad onder Mijn volgelingen gebeurt nog altijd.
Men verheft zich nog altijd tegen Mijn Wil in, zelfs in de top van Mijn Kerk
én men ziet het verlies niet aan zielen, dat het met zich meebrengt.’ ... (27/042007)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘... Bidt voor uw Kerk,

waar steeds meer verdeeldheid is, waar het ware geloof onderdrukt wordt.
Bidt voor uw bisschoppen en uw priesters,

die het niet zo nauw nemen met de trouw en de gehoorzaamheid

aan de Kerk en de paus.’ ... (31/12/2007)

‘Mijn Kerk durft
Z1jn stem niet meer laten horen,
maar Mijn plaatsvervanger
durft dit nog te doen,
ondanks de vele tegenkantingen
die hij krijgt.’

(21/12/2005)

‘Als uw Kerk hier faalt,
volgt Mijn plaatsvervanger
- ondanks de tegenspraak! -
¢n bidt en offert
voor uw bisschoppen en priesters.
Opdat ook zij zouden
gehoor geven aan Mijn plaatsbekleder
¢n hem gehoorzaam zijn!’

(21/12/2005)
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4 ONZE TROUW AAN DE PAUS IS DE BESTE GARANTIE
VOOR ONZE TROUW AAN DE KERK EN HET KATHOLIEK GELOOF.

4.1 DIT GELDT VOOR IEDERE GELOVIGE.

‘De weg van de heiligheid is een leven leiden

in stilte, in gebed, in overgave, in nederigheid, in liefde.
Trouw aan Mijn geboden!
Trouw aan Mijn Woord!
Trouw aan uw beloften, die gij uitgesproken hebt!
Trouw aan de Kerk, aan de paus!’ ... (02/03/2003)

‘... Geloven is uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,
trouw zijn aan Mijn opvolger, trouw zijn aan uw gebed.
Dat zijn de oplossingen van de vernieuwingen in Mijn Kerk.” ... (23/11/2008)

‘... Het zijn de kleinen, de nederigen,
die zullen helpen Mijn toorn alsnog te bedwingen!
Zowel priesters als leken,
die zich nog geven aan Mijn Wil,
die durven getuigen van Mijn Liefde, van hun geloof
- hun geloof zoals 1k het wil! -
die alles volgen naar de richtlijnen van de Kerk en de paus!’ ... (03/03/2003)

‘Dat is lijden!

Mijn kinderen lijden door de zondigheid van Mijn toegewijden,
die meestal niet bewust zijn van hun dwalingen. ...
- Mijn kinderen! -

Blijft trouw aan uw geloof, aan de paus.’ ... (23/02/2004)

4.2 DIT GELDT OOK VOOR DE PRIESTERS.

‘... Zulke priesters heb Ik nodig.

Die Mijn Wil volbrengen, niet de wil van de mensen.
Geen priesters die eer en glorie zoeken bij de mensen,
maar Mijn eer, Mijn glorie!

Die Mij gehoorzamen.
Gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus!

Dit zal Mijn Kerk helpen.

Biddende priesters, die voorbeeld zijn voor de zielen.

Want alleen door en met het gebed zal de overwinning komen!” ...
(26/01/2005)
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‘... Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof,
zoals Ik het verlang: trouw aan de Kerk, aan de paus.’ ... (0501/2004)

‘... Ook priesters moeten leven in die totale overgave.
Als ze dat niet kunnen,
komen ze tekort in hun geloften, die ze hebben uitgesproken.
Priesters moeten leven naar Mijn Wil
- Niet naar de wil van de mensen!
Niet naar de verlangens van wat de wereld hun biedt! -
maar trouw zijn aan hun gelofte, gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus
én zichzelf verloochenen in totale overgave en met liefde.
Ze moeten
zich totaal ten dienste stellen van de zielen die hun zijn toevertrouwd,

bidden voor die zielen, voor de zo vele zielen die dreigen verloren te gaan.’ ...
(08/04/2003)

‘... Ik heb priesters nodig,
die durven tonen dat zij priester zijn,
die willen de moeilijke weg opgaan die Ik van hen verlang,
die zichzelf opofferen om Mijn Woord onder de mensen te brengen
- niet hun woorden! -
die Mijn Wil kenbaar maken - niet hun wil! -
Priesters,
die onvoorwaardelijk trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus,
die zich helemaal toewijden aan Mijn Moeder.’ (01/12/2003)

‘Heel eenvoudig de Kerk en de paus volgen.” (1) (12/12/2010)
(1) Deze boodschap is een antwoord op de vraag: Hoe moeten de priesters de

Mis celebreren?

4.3 JAMMER GENOEG IS DIE BAND TUSSEN DE TROUW AAN DE
PAUS EN DE TROUW AAN HET GELOOF VAN DE KATHOLIEKE KERK
BlJ VELEN NIET ZO EVIDENT.

‘... Zo weinig die nog trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus.
Waar is zijn trouw aan de paus?’ ... (03/01/2006)

‘... Spreek niet over bekering,

maar werk aan uw bekering, zoals zo velen die nodig hebben.
Toon Mij dat gij het meent, dat gij Mij trouw zijt.
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Gehoorzaam aan Mij, aan de paus, aan de Kerk.’ ... (21/12/2003)
‘... Waar blijft de gehoorzaamheid, de trouw aan de Kerk, aan Mijn opvolger?

Men werkt. - Mijn kind! - Men denkt te werken.
Maar men werkt meer mee met Mijn tegenstander dan met Mij.” ... (01/05/2004)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Ze bewandelen hun eigen weg,
op de manier die zij goedvinden, maar die niet in overeenstemming is
met wat de Kerk en het leergezag van de paus voorschrijft.

Het is pijnlijk dit alles te moeten zien zonder er iets te kunnen aan veranderen
omdat de mensen hun eigen vrije wil gekregen hebben
én die wil willen zij Mijn Zoon opleggen.

Dit is pijnlijk.” ... (15/08/2005)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Bidt voor uw bisschoppen en uw priesters,
die het niet zo nauw nemen met de trouw en de gehoorzaamheid
aan de Kerk en de paus.’ ... (31/12/2007)

‘Geloven 1s
uw God trouw zijn,
uw Kerk trouw zijn,
trouw zijn aan Mijn opvolger,
trouw zijn aan uw gebed.
Dat z1yn de oplossingen
van de vernieuwingen in Mijn Kerk.’

(23/11/2008)
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5 DEZE BOODSCHAPPEN EN DE PAUS.

De Heer verlangt dat de Kerk weer Zijn huis mag zijn,

waarin Hij bemind en aanbeden wordt met diepe eerbied.

Wat de Heer vraagt via deze boodschappen

is hetzelfde als wat o.a. paus Johannes Paulus Il en paus Benedictus XVI
gevraagd hebben om aanbidding in alle kerken.

Waar er minder eerbied is voor de Eucharistische Heer,
verdwijnt ook de gehoorzaamheid aan de paus en aan de bisschoppen, die met
de paus in eenheid zijn.

‘... De tegenwerking van Mijn plaatsvervanger is lijden.
De kerk - Mijn huis! - die voor zoveel doeleinden misbruikt wordt is lijden.
Dit is voor vele van Mijn toegewijde priesters een kruis om te dragen.
En ook zij moeten
het met liefde dragen, met geduld, én bidden en vasten en vertrouwen.
Wie al zijn hoop op Mijj stelt, zal niet teleurgesteld worden.” (08/04/2003)

‘... Ik verwacht van uw bisschop zijn priesters op te roepen
om meer eerbied in Mijn huis,
om meer gebed, aanbidding tot eerherstel
voor alle beledigingen die men Mij aandoet.
Zo vele priesters die Mij beledigen!
Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof, zoals fk het verlang:
trouw aan de Kerk, aan de paus.’ ... (0501/2004)

‘De tegenwerking van
Mijn plaatsvervanger is lijden.
De kerk - Mijn huis! - die voor zoveel
doeleinden misbruikt wordt 1s lijden.
Dit 1s voor vele van Mijn toegewijde
priesters een kruis om te dragen.
Wie al zijn hoop op Mjj stelt,
zal niet teleurgesteld worden.’

(08/04/2003)
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Eerbied voor de Eucharistische Heer

en de gehoorzaamheid aan de paus en aan de bisschoppen,

die met de paus in eenheid zijn,

zijn dan ook twee wegen die elkaar aanvullen voor de heropbloei van de Kerk.

‘... De heropbloei van Mijn Kerk kan ... alléén

door bekering van zijn priesters tot massaal gebed,

door zich te onderwerpen aan het gezag van de paus,

door meer eerbied voor Mij in het Eucharistisch Brood.
Want zo velen ontkennen Mijn Aanwezigheid, zo velen beledigen Mij.
En het gaat verder doordat alles wordt toegelaten.” ... (19/05/2004)

‘... Er zal eerst moeten gezift, gezeefd worden, gezuiverd worden
tot in de top van Mijn Kerk.
En daarna zal alles heropbloeien,
zal Mijn Kerk opnieuw tot leven komen,
zal Ze verrijzen uit de duisternis én zal Ze stralen in al Haar glorie. ...
En alleen wie zich gevoed heeft met Mijn Woord, Mijn Vlees,
wie zich gegeven heeft aan Mij in Mijn Wil,
zal samen met Mij triomferen, zal leven vinden in Eeuwigheid.” ... (19/04/2005)

‘De heropbloei van Mijn Kerk
kan alléén
door zich te onderwerpen
aan het gezag van de paus,
door meer eerbied
voor Mjj in het Eucharistisch Brood.’

(19/05/2004)
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6 WAT VERLANGT DE HEER VAN ONS?

6.1 DAT W1J TROUW BLIJVEN AAN HET GELOOF VAN DE
KATHOLIEKE KERK.

‘... Het zijn de kleinen, de nederigen,
die zullen helpen Mijn toorn alsnog te bedwingen!
Zowel priesters als leken,
die zich nog geven aan Mijn Wil,
die durven getuigen van Mijn Liefde, van hun geloof
- hun geloof zoals Ik het wil! -
die alles volgen naar de richtlijnen van de Kerk en de paus!’ ... (03/03/2003)

‘Gelukkig kan Ik nog rekenen op Mijn priesters, die Mij trouw gebleven zijn.
Trouw aan hun beloften, trouw aan Mijn opvolger!

Maar meestal worden zij aan de kant gezet, met minachting bekeken door hen,

die denken Mijn toegewijden te zijn,

maar door hoogmoed alles vernielen wat door de eeuwen werd opgebouwd.

Déze priesters leven in zelfopoffering.’ ... (12/11/2003)

‘Gelukkig kan Ik nog rekenen
op Mijn priesters,
die Mij trouw gebleven zijn.
Trouw aan hun beloften,
trouw aan Mijn opvolger!
De¢ze priesters leven 1n zelfopoffering.’

(12/11/2003)

6.2 TROUW AAN HET KATHOLIEK GELOOF VERONDERSTELT
TROUW AAN HET GEBED.

‘... - Mijn kinderen! - Blijft trouw aan uw geloof, aan de paus.
Bidt voor uw priesters. Weest voorbeeld voor uw priesters.
Durft te tonen wat echt geloof is, wat liefde is, die Liefde te volgen,
ook al is het een weg van lijden en pijnen.’ (23/02/2004)
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‘... Geloven is uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,
trouw zijn aan Mijn opvolger, trouw zijn aan uw gebed.

Dat zijn de oplossingen van de vernieuwingen in Mijn Kerk.
De kracht van het gebed is de bekering van de ziel.” (23/11/2008)

‘... Als uw Kerk hier faalt, volgt Mijn plaatsvervanger - ondanks de

tegenspraak! - én bidt en offert voor uw bisschoppen en priesters.
Opdat ook zij zouden gehoor geven aan Mijn plaatsbekleder
én hem gehoorzaam zijn!’ ... (21/12/2005)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Bidt voor uw Kerk, waar steeds meer verdeeldheid is, waar het ware geloof
onderdrukt wordt.

Bidt voor uw bisschoppen en uw priesters, die het niet zo nauw nemen met de
trouw en de gehoorzaamheid aan de Kerk en de paus.

Bidt veel voor hen.
Zij moeten opnieuw voorbeeld worden van echt diep geloof.
Zij moeten opnieuw de Kerk leiden in deze moeilijke tijd van duisternis
en ongeloof.
Zij moeten opnieuw het Evangelie verkondigen zonder ook maar één
woord te veranderen, de geboden navolgen en doen navolgen,
de mensen terugbrengen naar de Kerk, naar het ene, ware geloof,
naar uw God, Die uw Schepper, uw Vader is.

Bidt. - Mijn kinderen! -

Laat u niet afleiden door beproevingen, bekoringen of tegenslagen.

Weest standvastig en geeft Mijn Zoon al die liefde waar Hij zo naar verlangt,
maar zo weinig krijgt.

Werkt allen samen mee met Mijn Moederlijk Hart om zo de Kerk en de wereld
van de ondergang te redden.’ (31/12/2007)

‘Geloven is
uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,
trouw zijn aan M1jn opvolger,
trouw z1jn aan uw gebed.
De kracht van het gebed 1s
de bekering van de ziel.’

(23/11/2008)
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Naar aanleiding van het terugtreden van paus Benedictus XVI op 28 februari

20013 om 20.00 uur én de keuze van zijn opvolger paus Franciscus op 13

maart 2013 (intronisatie op 19 maart 2013), werden de boodschappen over de

paus hier bijeengebracht.

Deze invalshoek is een nieuwe uitnodiging om deze boodschappen correct te

begrijpen én te beleven.



Tekeningen: Filip Coudron, Gits

Deze brochure is een verduidelijking van de boodschappen - aan de hand van
het thema ‘PAUS’ - uit het boek:
‘Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.

Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.
BOODSCHAPPEN’.

Met al deze boodschappen zoekt de Heer offerzielen. Hoe men zich kan
engageren als offerziel wordt uitvoerig uitgelegd in de ‘Inleiding’ van dit zelfde
boek.

Bij dit boek hoort ook een het boek met gebeden en inzichten:
‘Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.

Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.
GEBEDEN & INZICHTEN’.

Andere thematische brochures zijn: ‘Aanbidding’, ‘Aanwezigheid’,
‘Eerherstel’, ‘Hoe omgaan met ziektes, rampen, tegenslagen’, ‘Leven’,

‘Offeren-Offerziel’, ‘Voorwoord: Bedoeling van de boodschappen’.

www.boodschappen-eerherstel.net

Wilfried Tant pr.
Koolskampstraat 24
8830 Gits
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